
Een stadsmuseum  
  
Handhaaft arcadia hier zijn klassieke rechten? 
Vroeg in de morgen, nu vogels hun dictatuur 
voor korte tijd over de gladde vijvers leggen, 
is alles nog archaïsch, tijdeloos van duur. 
  
De atmosfeer is hier een eeuw gelijk gebleven, 
anders dan in de stad, waar alles stroomt en woelt: 
elke decade opnieuw een modern soort leven. 
Geen houvast meer in stijl, denken, bestaansgevoel. 
  
Met innovaties en het onvoorziene doende, 
vormen wij een niet te doorgronden maatschappij: 
wat vandaag is, is morgen niet, het gaat voorbij. 
  
In dit burgergroene Vondelpark daarentegen 
is de beleving godlof als vanouds gebleven: 
democratisch stadsmuseum van de seizoenen. 
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Uit: Ik geef jou een gedicht of wat. 
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“wat vandaag is, is morgen niet, het gaat voorbij” 


