
Hoe kun je bevriend zijn met wie je niet kent? 
Zeg je ja tegen een ongewis later? Ik ben 
  
een vredige wandelaar, buig mij over vlinders 
en torren, loof speenkruid ereprijs wolken 
blauw boven mij, kijk uit over land en water. Nee 
ik ving geen vluchteling op, heb dat 
  
afgekocht: een aflaat om mijn ziel  
te vrijwaren. En dan nog 
  
suste ik mij, wie is hier op aarde je 
vreemdeling? Ik groet de man met de hond, kus 
  
de man die ik niet kan doorgronden en bid 
tot de vogels.                         Zij zingen! 
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