Liedje over het wereldeinde

Op de laatste dag van de wereld

cirkelt een bij om de bloem van de kers,

boet een visser zijn glinsterend net,

dansen de dolfijnen vrolijk op zee,

klampen jonge mussen zich vast aan de goot,

en heeft de slang een gouden huid, want zo hoort het.

Op de laatste dag van de wereld

lopen vrouwen onder parasols door het veld,

slaapt op het gras een dronkaard zijn roes uit,

schalt de roep van de groenteman in de straat,

vaart een scheepje met een geel zeil naar een eiland,
en klinkt lang in de lucht een viool

die een nacht vol sterren ontsluit.

En hen die bliksem en donder verwachtten stelt het teleur.
En zij die tekens en trompetten van aartsengelen verwachtten
geloven niet dat het nu al gebeurt.

Zolang de zon en de maan daarboven zijn,

zolang de hommel de roos zal bezoeken,

zolang er roze kinderen worden geboren,

gelooft niemand dat het nu al gebeurt.

Alleen een grijsaard die een profeet was geweest,
ware het niet dat hij iets anders te doen heeft,
zegt, terwijl hij de tomaten opbindt:

Een ander wereldeinde komt er niet,

een ander wereldeinde komt er niet.
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“‘terwijl hij de tomaten opbindt”



