ALS JE NET SLAAPT

Waar dingen eindigen beginnen nieuwe dingen,
wanneer de avond is gevallen, en eveneens de wind,
als je net slaapt, keert de hand die je liefste bedekt
zich om, en vliegt er tederheid uit de handpalm op

die ruist over de stad, over donkere akkers,

wegen, rivieren, over de dorpen en je droomt dat je

op reis bent, dat je op weg bent naar iets dat heel ver
van je is, je komt aan bij de zee, maar daar is al

het eerste licht van de morgen, en je weet

dat het snel licht zal worden, dat de tederheid

terug moet keren naar de hand die je liefste moet strelen,
die moet dragen en bouwen: in de vroege ochtend

zie je de hand, de kamer is open, de wind

staat op, nieuwe dingen beginnen en

iemand vraagt of je haar liefhebt.
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“tederheid ... die ruist over de stad



