beklimming van de mont aigoual
|

niet iedereen hield van dat langzame
klimmen omhoog uit het dal

maar we keerden niet om, het was

als het baren van kinderen, zel je,

of als studeren, maar het leek nog het meest
op een soort van verlangen

naar iets onbekends

en toen wij dan eindelijk

boven stonden, gegrepen door het licht
toen zagen wij alles zo helder

zoals het ons eens was beloofd

zo kwamen wij ooit in de tijd
terecht, moe en bevrijd en zonder
gedachten, wij hadden geluk,

wij werden verwacht
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“zo kwamen wij ooit in de tijd”



