
Paarden 
  
Hun schichtige hoofden in de mist, 
had ik niet geweten wie zij waren, 
 
ik had gedacht dat het niet meer 
was dan de droom van bij elkaar 
 
zijn in een weiland in de winter, 
maar ik wist het, ik kende hen. 
 
Ze waren gekomen uit een verleden, 
aarzelden, en keerden daar in terug. 
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“de droom van bij elkaar zijn 
in een weiland in de winter” 


