
Onderweg  
  
Een man en een vrouw gaan langs de wegen 
De lucht is koud, de wind zit tegen 
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen 
En af en toe hoor je haar vragen 
Met zachte stem: 
Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja, 't is nog ver naar Bethlehem 
  
Opnieuw een jaar van vluchtelingen 
Die schamel langs de wegen gingen 
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen 
Van hongersnoden en van kampen 
En requiem 
Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja, 't is nog ver naar Bethlehem 
  
Van de verloren Hof van Eden 
Naar de onmogelijke vrede 
Zo trekt de mens over de wegen 
En soms komt hij die ezel tegen 
Met haar en hem 
Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja 
Ja 
't is nog heel ver naar Bethlehem 
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“is het nog ver?” 


