
VOORZORG  
  
Ik trok een harnas aan 
Van platte stenen 
Die het water had gewassen. 
 
Ik zette een bril op 
Achter in mijn nek 
Alleen om te kunnen zien, 
Goed oplettend, 
Wat achter me gebeurde. 
 
Ik heb mijn handen, voeten 
En mijn gedachten beschermd. 
En liet geen plekje vrij 
Dat geraakt kon worden door een aaitje 
Of een ander vergif. 
 
Ook mijn gevoel van binnen 
Heb ik met een schild bedekt 
Van een schildpad 
Die 800 jaar oud was. 
 
Toen alles in orde was 
antwoordde ik teder: 
'Ik ook van jou.' 
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“wat achter me gebeurde” 


