dit is de spiegel van toen ik nog kind was en koning.
Ik zie de gouden droomvallei met ronde huizen,

Ik zie de gouden beekjes die de rode pleinen kruisen,
de appelbomen en de heesters ruisen,

de regen legt op alle daken honing.

die spiegel kijkt mij aan en stamelt zacht,

maar mijn oor van nu kan niet horen

en mijn oog van nu kan niet zien.

Ik zal om hem te begrijpen misschien

opnieuw moeten worden geboren.

is dit de laatste nacht?

Neeltje Maria Min
Uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten
Uitgeverij Bert Bakker / Daamen, Den Haag (1966)

“de gouden droomvallei met ronde huizen”



