
Het leven in juni 
 
Om mij heen is alles luidkeels in leven 
de boer op zijn maaier, blatende schapen 
in de esdoorn een zwartkop die roept 
om een vrouwtje, uit bloemkelken klinkt 
het geronk van een bij. 
En ik leef ook maar moet dat zelf zeggen 
want niets van al wat ik waarneem noemt mij. 
Zoals je met vrienden wel praat over vroeger: 
We waren aan zee, in een tent, heel gelukkig – 
vraagt iemand: was jij daarbij? 
 
Dus ben ik alleen in de tuin in de wereld 
en om mij heen ademt alles en in huis 
zit een man. Dit is het leven, schrijft hij, 
deze ochtend in juni, de zwartkop zingt 
en in de tuin zit zij. 
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"om mij heen ademt alles" 


