
VERJAARSWENSEN  
 
Bronwater, uit de hand 
gedronken, licht en schaduw, 
en al de hoge grassen  
gepluimd, nog groen. 
En dat de vrienden komen 
met enkel de geschenken 
van hun verrukkelijk lachen; 
met 's avonds van hun zwijgen 
de dauw. 
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“en al de hoge grassen gepluimd, nog groen” 


