Soms

lk wou dat ik kon zingen over
gras, zodat het groener wordt.
lk wou dat ik kon zingen

over nachten in de zon.

Er lijkt niets te betreuren als
de glimlach huist in alle cellen.

Plots kan het stormen,
de dood bliksemt bij je binnen.
Dan waakt hij in alle huizen.

Wij zijn van porselein en

rollen mee door een volle straat.
De weg loopt dood.

Je kan niet terug,

een zijweg is er niet.

Soms heet het ervaring.
Soms heet het verdriet.
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“als de glimlach huist in alle cellen”



