De bergen hebben dalen

De bergen hebben dalen
en ik heb gedachten.

Ze zijn wijd, ze reiken
tot aan de mist, tot aan geen wegen.

Achter de havenstad

stonden masten.

Achter mij begint god

met touwen en ladders,

met kisten en hijskranen

en eeuwigheid der eeuwigheden.

Het voorjaar heeft ons gevonden;
alle bergen in het rond

zijn stenen gewichten

om ons beminnen te wegen.

Het scherpe gras huilde
onze donkere schuilplaats in,
Het voorjaar heeft ons gevonden.
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“stenen gewichten om ons beminnen te wegen”



