
DIALOOG IN DE LENTE  
 
-Alles is nutteloos: smeken en wenen, 
vloeken en juichen om ons aardse lot. 
De een roept een god aan, de andre heeft er genen, 
wijs lijkt slechts hij die glimlacht en die spot. 
 
-Zijt gij dan blind? Zelfs in de koude stenen 
trilt nog iets van de onbekenden god 
van liefde en goedheid die, ofschoon verdwenen, 
nog voortleeft in zijn vriendelijk gebod. 
 
-Waartoe die tweespalt? Wat houdt zij verborgen? 
Wij zoeken veiligheid en vrede en rust 
en vinden niets dan angst, verdriet en zorgen. 
 
-Zie toch hoe alles liefheeft, speelt en kust. 
Zaagt gij dan nooit in blauwen lentemorgen 
een weide in bloei? Ben ik dan ongerust? 
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“een weide in bloei” 


