
Zelden heeft de sprong van een panter 
ook maar iets van dezelfde sprong door 
dezelfde panter, wanneer niet zoals 
gewild door die panter zelf. 
 
  
De dolfijn die voor het schip uit zwemt 
zwemt net zo lang voor het schip uit, 
tot er geen sprake meer is van een 
dolfijn die voor een schip uit zwemt. 
 
  
En zo zal het gebeuren, dat je nauwelijks 
  
merkt hoe je okselzweet van geur verandert, 
dat het je ontgaat hoe de centaur eerst 
zijn hoeven schraapt voor hij naar je 
toe komt, en in je veilige huis alles 
kort en klein schopt en slaat. 
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“hoe de centaur eerst zijn hoeven schraapt” 


