
       Wens 
 
… Laat het een kinderlijke en milde ochtend zijn 
Waarop het passerende licht 
Ruist als een dor blad; 
Laat het in de kamer ruiken 
Naar lang geslepen potloden 
En naar onbeschreven papier; 
Wanneer ik ontwaak uit gedachten, uit de liefde 
Of alleen maar uit de slaap, 
Blij, slaapdronken, 
Laat ik dan een jas aantrekken 
En verdwaasd de straat opgaan 
Met blote voeten in mijn schoenen 
En gelukkig vragen: 
Weet u misschien welk jaar dit is? 
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  “een milde ochtend waarop het passerende  
   licht ruist als een dor blad 


