
Een menigte 
 
Verbaasd merkte de moeder 
dat zij een menigte werd. 
 

Binnen enkele dagen was het  
gebeurd, bleek zij uiteengevallen 
in een waaier van vrouwen. 
 

De weerloos-blije liep daar 
van haar geheugen te genieten; 
 

de verslagene, die snel op weg 
wilde naar welke dood dan ook; 
 

de trieste die er niets van begreep, 
die alleen zachte vlindervleugels 
 

tegen de wangen van het kind 
zag slaan, onophoudelijk. Rond 
 

het groepje stormde de furie, 
pamfletten en woedende brieven 
 

in de handen. Achteraan ging 
de wanhoopsmoeder die al maanden 
de kapper niet had gezien. 
 

Hoe hen te hoeden, te zorgen dat elk 
de voeten in dezelfde richting sleept? 
 

Ons is iets overkomen, kan ze zeggen, 
wij zijn de menigte die moeder heet. 
 

En zij die in de verte aan het water 
staat, en wenkt, is een van ons. 
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 “een waaier van vrouwen” 


