
De hemel kleurt 's ochtends loodgrijs 
oranje in de nachten. De harten daarentegen 
blijven onveranderlijk net als de rozen in het hek. 
 
* 
 
Tijdens het beleg wordt leven de tijd 
tussen herinneren hoe het begon 
en vergeten hoe het eindigt... 
 
* 
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 “leven de tijd tussen herinneren [...] 
  en vergeten” 


