
Merle van Kemenade: “Enige tijd geleden sprak de 
Amsterdamse straatdichter Hilmano van Velzen mij 
aan met de vraag of ik van poëzie hield.” 
“Natuurlijk wel!”  
“En wat dan wel?” 
“Rilke” 
“Toen droeg hij het volgende aan mij voor:” 
 

Poesie 
  

Poesie ist liebe. 
Aber auch Hass und Einsamkeit. 
Es ist leere, krieg. 
Es ist Tier, Natur. 
Es ist Baum, Feuer, Erde, Luft. 
Alles was du siehst um dich herum. 
Alles was bewegt, lebt. 
Und nicht lebt obwohl du es trotzdem 
siehst. 
Dass ist Poesie. 

  
Hilmano van Velzen  

 
“Het gedicht werd op een gelamineerd lichtblauw  
A4-tje te koop aangeboden. Een bijzondere ervaring 
zomaar ergens in de Openbare Ruimte.” 
 

“Poesie ist Liebe.” 


