
Voorjaar 
 
De varens steken vuisten op, 
op springen staat de tuin, 
vlier schiet zijn mergpijp uit, 
het groene kwaad verschijnt, 
de rozen zijn gestrikt. 
 

Wat edel is heeft duur 
geen kwinkslag heeft geheugen. 
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