
Niet betreden 
… 
 

waar ik nu naar streef is 
daar aan te komen 
waar niemand nog was 
 

en dan 
als eerste als enige 
de verten te zien die ik vermoed: 
die doorgronden 
 

zingende wil ik voorbij zijn gegaan 
schuldeloos kijk ik om 
niets achter de rug 
geen spoor van verleden 
ik hoef ook niet terug 
 

want ik was zwevend geworden 
van geen gewicht 
was opgetild 
werd verder gedragen 
 

vergeven 
gezegend 
heel hoog in het licht 
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“de verten te zien die ik vermoed” 


