
DE AARDE 
 
Moeili jk is het achter de ploeg te gaan, 
alti jd te denken aan de arbeid en het zaad, 
de handen stroef te klemmen om de ploegstaart. 
 
Moeil i jk is het: de kluiten kantelen, 
na iedere vore komt een nieuwe vore. 
De paarden geven hitte af en zweet. 
 
Moeil i jk is het: te merken dat men zelf 
werd tot een ploeg, met pinnen vastgezet; 
het kromgebogen ploeghout van het li jf , 
de scherpgesleten ploegschaar van de geest. 
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 “de kluiten kantelen” 


