
Woonplaats 
 
Ons houvast heet landschap. Wij planten 
de dagen vol bomen en dromen van dijken 
en duinen die als we er stranden nog lijken 
op wat we bewaren. We sparen gedachten 
 
en spannen steeds samen. Het noemen  
van namen als vogel of wind overbodig 
voor wie zal beamen dat alles wat nodig 
is staat waar het hoort. Zoemen van 
 
camera's blijft achterwege. We zeven  
de kleuren, belichten de tijd die te ver 
voor geluid als een stralende ster 
op ons afkomt. Het aldus verkregen 
 
gebied dat we opslaan is houvast en 
huis. Steeds weer komen we thuis. 
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“tijd die te ver voor geluid als een stralende 
ster op ons afkomt” 


