
DE VERBORGEN WEGEN ZIJN HET MOOIST 
 
  
De wegen waarlangs de gedachten komen 
met het beeld dat je draagt van jezelf in de dingen, 
de wegen waarlangs het herinnerde opdaagt, 
waarlangs je herkent wie er niet meer zijn; 
 

de wegen waarlangs de uren voorbijgaan, 
die van niemand de uren, je werkt aan de wens 
wat uit woorden te maken, in de slaap van de woorden 
ontwaak je: zo heet het geluk; 
 

de wegen waarlangs je nog 's winters het koolzaad 
ziet bloeien, de bijen hoort gonzen, de zon 
op je huid voelt, een lentedag leeftocht – 
in het blijvend verbeelde ben je hier; 
 

de wegen waarlangs je de wereld ontvluchten kunt 
met je wetende hand op het witte papier, 
je raadt wat er staat, maar hoe het te maken 
dat het er staan zal, zelf zo ver te komen 
 

daarginds waar het waar is, naar het woord: dat in 't hart 
der kunstvaardigen wijsheid gelegd werd te maken 
alles in opdracht – 
 

kijk, mooi hoe een weg in zijn bocht wordt verborgen, 
dan ruik in de berm van vers maaigras de geur. 
  
 
C.O. Jellema (1936-2003) 
  
Uit: Spolia. Gedichten 
Uitgeverij Querido, Amsterdam (1996) 
  
 

“in het blijvend verbeelde ben je hier” 


