
Klooster San Jeronimo, Belem 
 
Je kunt je leven elk ogenblik 
Opnieuw beginnen door niets 
Meer te willen dan dit nu: 
 
Blauw en geel, luchtsteen en zand, 
Het kappen van een zuil en 
Stemmen op een zuilengang. 
 
Keer in je tegenbeeld, 
Het luie vliegtuig in 
De smetteloze dag, ga met 
 
De mussen en de meeuwen 
Op het dak, kom neer als  
Kiezel, je handen schri jven, 
 
Een kind roept je naar deze uren,  
Denk aan water, verre eeuwen. 
Het is nu. 
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“elk ogenblik opnieuw […] dit nu” 


