
 ACROBATE 
 

 Dan ben je bijna een bol. 
 Je brengt je hoofd in het hol  
 van je voeten en overal  
 ontmoet je het ronde heelal. 

 
 Lange strengen van wil  
 houden je lichaam stil  
 als een stalen veer, die staat 
 in zijn eigen overdaad  

 
 gebogen boven het punt  
 waar hij eindigt en begint;  
 moment van dood, in balans  
 met ’s levens uiterste kans. 
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“lange strengen van wil 
houden je lichaam stil” 


