
  Mala sombra  
 
 
November. Roken en de dag doorkomen,  
niemand die je mist. Het jaar wordt oud  
en ruikt naar doorgeroest verdriet.  
 
'Geen mens leed dieper dan drie meter  
en dat is weinig,' schreef een dichter  
die het weten kon. En ondertussen droom  
 
je maar wat meisjeskamers bij elkaar,  
je zaagt je los uit je verongelukte hoop  
en spijkert moeizaam je geheugen dicht.  
 
In huis: een Tristan die geen dromer is.  
Op straat: een held die in zichzelf verdwijnt.  
En nergens iemand die twee armen mist.  
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“zaag je los uit je verongelukte hoop”  


