
POINTILLISME 
 
(voor Iriée en Philo) 
 
Sloten onder kroos, pointi l l isme  
van groen, sti l l iggend geril  
van begin, natuur die vijf miljard puntjes tegeli jk  
op haar i ’s zet. 
 
Ik op mijn buik langs zo’n sloot. 
Geef me mijn bril eens. Puntjes op de i inspecteren  
is mijn beroep en vooral: daarbij op mijn buik liggen. 
Hoeveel puntjes heb je nodig voor groen? 
 
Hoeveel zandkorrels, zandkorzels, voor strand? 
Hoeveel mensen voor mensheid? 
Twee. 
Iemand met sproeten, en iemand die ze telt . 
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