
SHERRYMEISJE 
 
 
Mantelpakje, visgraat met bijpassend jasje. 
Halssieraad, vroli jke bloes geknoopt vanaf  
het derde gaatje, brede kraag. Een ring,  
een paar schadeli jke gewoonten. 
 
Met de jaren het idee van wie en wat  
men alti jd worden zou, terwij l het lichaam  
versti jft , opent zich metterti jd de geest. 
Wat komen zal, werd al geweest. 
 
Mooi is dat: ouder worden, nu alleen nog  
wat je al die ti jd al wou, sherry vanaf  
vier uur, half vijf . Dry. White. Pale.  
 
De schouders eronder zetten, af en toe  
iemand uitzwaaien die je enigszins liefhad  
maar nooit helemaal, niet te veel. 
 
Fuck de toekomst, die brengt ons niets dan dichter  
bij de dood. Sherrymeisjes niet. Sherrymeisjes maken 
li jstjes van wie vertrok maar toch niet iedereen. 
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“Fuck de toekomst, die brengt ons niets dan dichter 
bij de dood. Sherrymeisjes niet.” 


