
AAN DE MENSEN DIE MACHINES GEWORDEN ZIJN 
 
Overal jan gassen in de straten van oud kwaad- 
sprekersland. Wij leven nu stukken sneller dan  
de insecten! Felle zandstormen waaien op Mars;  
permafrost beeldhouwt de bodem in een ijzeren  
 
vorm. Ik steek een hand op naar de mensen die 
machines geworden zijn: wandelend in de straten 
zenden zij hun lokstoffen uit; er brandt rood,  
fl ikkerend, een oud radiolicht in hun oog. Dat  
 
– koud als permafrost – zendt het signaal uit ‘ Ik  
ben een machine; vorst in mijn hart; poolkappen  
van Mars zijn mijn hersenen en hart’ . Laforgue, of 
 
ji j Mallarmé, Tristan Tzara, waren jull ie dan  
de wegbereiders van de ijzige koude? Want groot 
is nu de haat en bosbranden stormen in de ziel . 
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“waren jull ie dan de wegbereiders?” 


