
 Geen notie 
 

 Ik houd de tijd niet bij. 
 Hoe deze eeuwigheid begon  
 en of die ooit is afgelopen,  
 ik weet het niet, niet meer. 

 
 Fietsend door dorpen van weleer  
 kijk ik verwonderd om mij heen:  
 de bomen zijn al zo volwassen,  
 ik weet nog dat hier weiland was. 

 
 Langzaam leef ik, taai gewas  
 dat niet geoogst wordt, soms geveld, 
 maar dat vanzelf pas sterft 
 als het geen zin meer heeft. 
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