Ochtend

Zo kalm als op een vlot van helderheid

en rust, gelegen op mijn rug

dreef ik de ochtend in, het ochtendlicht,
land, lucht, water waren één en zonder dat
er van hun eigenheid maar iets verloren ging.
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“land, lucht, water waren één”



