
   ONVERVREEMDBAAR 
 
   Dit wordt ons niet ontnomen: lezen, 
   en ademloos het blad omslaan, 
   ver van de dagelijksheid vandaan. 
   Die lezen mogen eenzaam wezen. 
 
   Zij waren het van kind af aan. 
 
   Hen wenkt een wereld waar de groten, 
   de tijdelozen, voortbestaan. 
   Tot wie wij kleinen mogen gaan; 
   de enigen die ons nooit verstoten. 
 
   Ida Gerhardt 
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