
 
 
 
 
 
 
Het licht is rond en rolt naar alle kanten  
de bergen op en af, de dalen door,  
de wezens in en uit en langs de planten  
stijgt het de bomen in en gaat het alles 
voor.  
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,  
omdat mijn handen en mijn voeten,  
mijn ogen en mijn hart zo moeten  
en ik het licht nu eenmaal zo versta. 
 
 
 
Pierre Kemp 
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