WIJVENHEIDE

Voor Totje

Laat ons naar Wijvenheide gaan.

Hoe jammerlijk dat afstanden bestaan,
maar wie per se naar Wijvenheide wil,
komt ook in Wijvenheide aan.

Laat ons naar Wijvenheide gaan.

Daar strijken karekieten neer.

De rietpluim wuift wie straks weer

weg moet, nu al uitgebreid ten afscheid.

Laat ons naar Wijvenheide gaan.
In Wijvenheide ligt een groot geheim:
de zilverreiger broedt er op een spiegelei.
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