APRIL

Het blinkend lemmet van het licht
sneed door de donkere gordijnen,
uit ochtendlijke feestdomeinen
zongen de vogels luid en licht.

Geurloos en koel stroomde naar binnen
ademend met frisse mond
de adem van de ochtendstond.

Ontwaakt zonder herinneringen.
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