
IK WIL 
 
een stad voor mijn verjaardag 
met mensen huizen en een plein 
een vijver met daarin een zwijn van 
steen een kleine perenboom vol merels 
en kerels wil ik van die potige met 
kisten op hun schouders oude laarzen 
en meisjes met mutsen van konijnenbont 
en harde wimpers en gezoete lippen en 
stippen wil ik in plaats van strepen 
nee zebrapaden zijn zo dun dat 
je hun ribben door het asfalt ziet 
en brievenbussen wil ik niet en regen 
vuilnisbakken kan ik heel slecht tegen en 
baby’s die ruiken naar poeder en verdriet 
nee ook baby’s kale bleke baby’s niet 
 
Eva Cox 
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