
De Profundis 
 
Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, 
zóuden wij hen op het water ontwaren, 
o, wij zouden van vreugde vervaren - 
lachen en schreien misschien. 
 

Hadden wij nimmer nog zwanen gezien, 
vlogen zij óver met ruisende slagen, 
o, wij zouden dit duister verjagen - 
eindelijk bevrijd zijn misschien. 
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“vlogen zij over met ruisende slagen”? 


