EEN GESCHENK

Zo'n gelukkige dag.

De mist was vroeg weggezakt, ik werkte in de tuin.

De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie.
Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben.

lk kende niemand die het benijden waard was.

Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten.

lk schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben.
lk voelde nergens in mijn lichaam pijn.

Toen ik mij oprichtte, zag ik de blauwe zee en zeilen.
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“ik was wie ik ben”



