
Feest van het dieptepunt 
 
In de bloedige warmte van de kotten, 
wie durft nog te lezen? 
En wie durft 
in het splinterveld van de ondergaande zon, 
tijdens de vloed van de hemel en 
de eb van de aarde nog 
op reis te gaan, waar ook heen? 
 

Wie durft 
met de ogen dicht stil te houden 
op het dieptepunt, daar 
waar zich altijd nog weer 
een laatste wuiven voordoet, 
een dak, 
een beeldschoon gelaat of desnoods 
een hand, een hoofdknik, handgebaar? 
 

Wie durft zich met een  
gerust hart weg te laten zinken in  
de droom die over het bittere leed der kinderjaren 
heenspoelt en de zee als een 
handkom water naar je gezicht tilt? 
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 “lezen, op reis gaan, dromen” 
 “in het splinterveld van de ondergaande zon” 


