
Buiten 
 
Hier is ruimte genoeg voor veelvoudige 
eenvoud die zich ongevraagd aandient 
 

omdat waar dit is geen reflectie bestaat 
terwijl toch van alles weerspiegeld wordt, daar 
 

in het zwartblauw van water bijvoorbeeld 
wat zich eroverheen buigt aan bladrood 
 

en huidgrauw. Ernstig bij een perkje 
denk ik verder: overal is wind en druk  
 

bewegen, maar inzicht ontbreekt eraan. 
Gelukkig ben ik er. 
 

Kijk de natuur mij eens nodig hebben. 
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