
Ik heb geen idee wat het is 
 
maar het is vooral het licht dat we niet zien, dat nog 
onderweg is naar wat we zullen zijn, of zelfs nog niet. 
 
Het is de lucht die ons vlees nog niet heeft omhelsd, 
de adem die nu nog in de bomen broedt. 
 
Het is de stap die nog bang in dit been verborgen 
gaat, niet weet waarom, laat staan waarheen. 
 
Het is de mond die nog niemand heeft geopend, de zin 
die nog niet werd geproefd, omdat het nooit 
 
het woord is, maar telkens weer 
waar het nog niet omheen past. 
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  “omdat het nooit het woord is” 


