
ONTLUISTERING 
 
Zij heeft zichzelf een karig universum  
toegestaan. Wat zich voordoet aan haar 
is wat het is, niet meer. Zij keurt de stier 
met boerenblik en maakt zich geen illusies 
rond de zwaan. Wat er van goden rest 
is in de ochtendmist stil opgegaan. 
 

Nu is het zaak de treurwilg in haar eigen 
pracht te zien, niet als vermomming 
van een huilend kind. Demeter bijt 
haar tanden stuk. Zij loopt, vuisten gebald, 
de kale wereld in en zal zich 
met de dingen gaan verstaan. 
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