
ALLEGRO 
 
Ik speel Haydn na een zwarte dag 
en voel een simpele warmte in mijn handen. 
 
De toetsen zijn willig. Milde hamers slaan. 
De klank is groen, levendig en kalm. 
 
De klank zegt dat de vrijheid bestaat 
en dat iemand de keizer geen belasting betaalt. 
 
Ik steek mijn handen diep in mijn haydnzakken 
en doe als iemand die de wereld in alle rust aanschouwt. 
 
Ik hijs de haydnvlag – dat betekent: 
'Wij geven ons niet over. Maar willen vrede.' 
 
De muziek is een glazen huis op de helling 
waar stenen rondvliegen, stenen rollen. 
 
En de stenen rollen er dwars doorheen 
maar iedere ruit blijft heel. 
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