
NIET DE REIS 
 
Niet de reis maar het lijf 
dat verblijft wil een naam. Noem het 
ik en je bent er en je loopt 
 
met je zelfde liefde langs een ander 
pad naar bijvoorbeeld een andere zee 
achter een ander strand. Jij 
bent op zoek naar het nieuwe, hij 
vindt de bloem uit zijn tuin. 
 
Achter het duin schuurt scherp zand 
het eelt van je vlees, breekt de branding 
het uur in je handen. 

 
Hester Knibbe 
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