
trouvaille 
 
het is zo moeilijk 
ik moet het zeggen 
het is zo zuiver zo volkomen 
ik moet het volkomen zuiver zeggen 
maar ik heb nog niet alle boeken gelezen 
hoe kan ik dan wat zeggen met rècht 
hoe kan ik er dan zonder domheid bij? 
alle boeken is zo veel 
en er komen er steeds meer bij 
ik kom nooit aan mijn recht zo 
ik kom nooit uit domheden 
ik zal nooit bij de honing komen zo 
de honingbuis is veel te lang er komt geen eind aan 
nooit zal ik de waarheid bereiken zo – weet je wat? 
weet je wat? 
weet je wat ik ga naar buiten 
ik lees niet meer en ik wil niets meer weten 
ik ga naar buiten als een vrije hommel 
ik bijt die idiote buis gewoon dóór 
precies waar de honing zit 
en ik dineer 
direct met honing zuiver en volkomen 
 
ik zing 
en bèn het 
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“ik ga naar buiten als een vrije hommel” 


