DOCHTER VAN AMSTERDAM

Jij die de hemel draagt in je ogen

vervuld van vrijheid

toegangspoort tot het leven!

Onstuimig golft de liefde op de oceaan van jouw blik.

Je wimpers druppelen hartstocht in het hart

van elk op wie jij je blikken richt.

Maar ik ben aan het verdrinken en wacht op je reddende hand!

Rivieren van schoonheid raken jouw gezicht.

Zoals de halssnoeren die jij op je boezem draagt,

prijken kanalen van louter schoonheid op de borst van Amsterdam.
De bloemen in bollenvelden groeien uit liefdesverlangen

en in het streven jouw schoonheid nabij te komen.

Holland mag blij zijn dat jij, Hollands meisje,

je met dat predicaat tooit.

En jij mag je gelukkig prijzen

dat Holland jou in zijn handpalm heeft grootgebracht!

Ahmed Ziani (1954-2016)
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“vrijheid toegangspoort tot het leven”
&
“de grachten gezien als halssnoeren op de borst van Amsterdam”



