
   NERGENS VIS 
 
   Hoe kan iets niet bestaan  
   waarvan we een vermoeden hebben? 
 
   Het zijn zulke vragen die ons gaande houden,  
   die ons ijl als een reiger  
 
   peinzend aan gindse waterkant doen staan,  
   veinzend, jagend, 
 

het heldere water een verschrikkelijke spiegel – 
   vind zo verdomme maar eens vis, 
 
   We zien alleen onszelf, vermoeden onszelf  
   in het betoverd rimpelen. 
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“we vermoeden vis in het betoverd rimpelen, we zien alleen ons zelf” 
“nergens vis” 
“wij, peinzend staande aan gindse waterkant” 


