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Het is zeker waar dat je het sneeuwt moet zeggen als het sneeuwt 
het is dé manier om begrepen te worden  
het sneeuwt zeggen als het sneeuwt maakt  
het aangenaam converseren met mensen die zeggen dat  
het aan het weer ligt dat het sneeuwt als het sneeuwt  
het is dé manier om geheel probleemloos met je medemensen om te gaan en  
het is dé manier om vrienden te maken en  
het is zo gemakkeli jk om het sneeuwt te zeggen als het sneeuwt  
in plaats van te zeggen dat het regent 
 
inderdaad  
het is aanmatigend om te zeggen dat het regent als het sneeuwt  
maar waar schuilt de poëzie in dit alles?  
in een vlok  
in een sneeuwvlok  
besprenkeld met marsala  
op een zomerdag aan de waterkant  
van een strand in de Sahara  
waar je een beetje lukraak  
‘Hé…het sneeuwt…’zegt  
 zomaar… 
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“op een zomerdag aan de waterkant” 


