ZOALS HET HOORT

De bomen zwijgen eerbiedig.

Onopvallend wenden de dieren hun ogen af,

ook de koeien.

Even geen wuivend gras

nu de al wat oudere boerendochter voorbij gaat

met hernieuwde hoop op het gezicht,

haar reet sinds lange tijd weer in een nauwzittende broek gehuld
na het genomen besluit opnieuw uit te gaan,

buitensdorps voortaan.
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